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KALİTE MİKTARA BAĞLI DEĞİLDİR 

Nouman Ali Khan 


Ey rabbim, göğsümü, genişlet İşimi kolaylaştır.Dilimde bulunan düğümü çöz ki beni anlasınlar. (TaHa/25-28) 

Allahım! Ölüm anında bizi Lailaheillallah üzerine sabit kıl. 

Allahım! Bizi iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle. 

Bugünkü hutbe, Kuran'ın eşşiz bir suresi olan Necm Suresi'ne ait. Sure, Allah'ın vahiy olayını tarif etmesiyle başlar. Birçoğunuz, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vahyinin "İjSI çşŞll olduğunu biliyorsunuz, Kuran'daki sırası daha 

sonralardadır. Ama Allah o zaman ne olduğuyla ilgili olayı tanımlar. 

Alak Suresi'nde sahip olduğumuz tek şey aslında, Cebrail aleyhisselam'ın Allah'tan kelimesi kelimesine aldığı ayetlerdir. Bunlar söylenen sözlerdir. Ama burada Necm Suresi'nde, sahip olduğunuz şey, neler olduğuyla ilgili Allah sahnenin kendisini tarif ediyordu. Vahiy, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl geldi? Cebrail aleyhisselam'ı görmek nasıl bir deneyimdi? Ve ayrıca peygamber sallallahu aleyhi vessellem'in hayatının ilerleyen yolculuğunu, Cebrail aleyhisselam ile birlikte ele aldığını anlatıyor. Necm Suresi'nin başında bahsedilen bazı şeyler bunlardır. Ama sonra sure aslında geçiş yapar ve bizim hakkımızda konuşur. İnsanlık hakkında, insanlar hakkında konuşur ve insanların peygamber sallallahu aleyhi vessellem'in çağrısını kabul etmeye çalışırken verdikleri mücadelelerden bahseder. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi vessellem'in çağrısını kabul etmeyi düşündüğümüzde, genellikle bir kişinin sadece şahadet getirdiğini düşünürsek, Allah'ın bir olduğunu ve Muhammed sallallahu aleyhi vessellem'in onun rasulü olduğunu kabul eder. Bu kadar basit. Ama İslam'ı kabul etmenin başka boyutları da var, kabul edilen değişimler dışında, Allah'ın bir insanın içine yerleştirmek istediği şeyler var. Ve bunlar, Allah'ın vurguladığı bazı değişikliklerdir ki insanlar ayetleri hayatlarının içine getirmek için isteksiz ve sure, hemen hemen bu konudan bahsedip sona eriyor. Allah'ın insanlardan beklediği bazı değişiklikler nelerdir? Bu büyük vahiy içimde ve içinizde bir değişiklik getirmek için geldi. Ve bu değişikliklerin bazıları kolay değişiklikler değil, yapmak çok zor. Çünkü tek bir yerde rahatız ve o yerden başka bir yere geçmek istemiyoruz. Allah, şu anda bu ayetlerde değişen insanları tarif edecektir. Ve bu hutbeyi sizinle paylaşmak istedim çünkü siz ve ben sık sık kendimizi o yerde bulabiliriz. Neyin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Düzeltmemiz gerekeni biliyorsunuz. Kendimizi değiştirmekte zorlanıyoruz. Ya da kendimizi hayal kırıklığına uğratırız, başkasını değil. Ama yine de tekrar tekrar kendimize yaparız bunu ve bu döngüden çıkış yolunu bulamıyoruz. 
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Allah azze ve celle diyor ki, " ^4'jâî yüz çevireni gördün mü? Peygamber 

sallallahu aleyhi vessellem'in, mesajını dinlemeyen birine dikkat etmesi söylendi. O; en zorlayıcı, en doğrulanmış kaynak ile ve Allah'ın daha önce hiç bahsetmediği en güçlü kelime ile davet eder. Resulullah sallallahu aleyhi vessellem'den daha doğru ve güvenilir kişi yoktur, bilirsiniz. Ve yine de birileri yüz çeviriyor. Kafalarında neler olabilir? Birisi bir mesajı dinlemediğinde iki şey yanlış olabilir. Mesajda yanlış bir şey olabilir ya da yanlış bir şey söylenebilir. Mesajın nasıl iletildiği önemli ve belki çok ikna edici değildir ve siz de ikna olmuyorsunuzdur. Ama diğeri, belki de bunu veren kişi ile ilgili bir sorun var ve bu kişiyi dinlemek istemiyorsunuzdur, bana sunacakları iyi bir şey yok ya da onlara güvenmiyorum ya da her neyse. En iyi şeyi söyleyecek olsanız ve en ikna edici şekilde konuşan bir politikacıya sahip olsanız bile, insanlar güvenilirliği olmadığında duymak istemezler. Bu olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi vessellem en yüksek güvenilirliğe sahiptir. Ve Allah'ın konuşmasında kesinlikle yanlış bir şey yoktur. 
Bu en iyinin en iyisidir. O, İslam mesajını dinleyicilerine verdiğinde, insanların uzaklaşması için mantıklı bir sebep kalmadı. İnsanların söyleyecek mazeretleri kalmadı. Peki O ne biliyor? Ya da doğrusu ben mesajla/ayetle hareket etmiyordum. 
İslam'ın en saldırgan düşmanları, en saldırgan toplumu olan Kureyş, Kuran'ı "assihrun yuser" diye tanımlıyor. "Etkisi kalan bir sihir" diye tanımlıyorlar. Sihirli olarak adlandırmaları gerçeği, bunun sıradan bir şey olduğunu düşünmediklerini anlatıyor bizlere. Kureyşliler, bunun doğaüstü bir şey olduğunu, bazı mantıksal argümanlar tarafından reddedilemeyen inanılmaz bir şey olduğunu kabul ediyorlar. Böylece, onlar bile reddetmelerine rağmen bu sihirdir demek zorunda kalıyorlar. Bu aslında peygamber sallallahu aleyhi vesselleme bir hakarettir, ancak bu hakarette bile bir iltifat olduğunu anlayın. Kuran'ın gücünün farkındalar. Bu arada sihirli bir şey dediğinizde, burada görünmeyen açıklanamayan bir şey var ki tanımlayamıyorum; ama orada. Yani, bir anlamda zaten bir inanç atılımı yapıyorlar. Bu söylediğinde gaybın bir kısmına inanılmışlardı. Ama her şeye rağmen Allah vurgular ki "O zaman neden ikna olmadılar?" Görünmeyene inanmaya ve ona sihir demeye istekli iseniz, neden sadece Allah'a inanmıyorsunız? Buna inanmak ve tanımlamak mantıklıdır, mantığı tanımlamak ve inanmak bir inanç atılımı demektir. Neden inancın doğru atılımını yapmıyorsunuz? 

Ve sonra Allah, ls & j " diyerek soruyu cevaplandırır. Kişiliğimizin belirli bir 

boyutunun altını çiziyor, değişmekte zorlanıyoruz. Bu kişi hakkında, biraz da olsa verdiğini söylüyor. Bunun anlamı bir dereceye kadar o kişi hayırseverdi. Sonra 

yavaşlar ve vermeyi bıraktığı anlamına gelir. Bu biraz dikkat gerektiriyor. Allah, insanı, peygamber sallallahu aleyhi vessellem'in söylediklerini duymak istemeyen, İslam hakkında bir şey dinlemek istemeyenleri bile tanımlamaktadır. Onlar hem de hayırsever insanlar. Onlar da iyi bir sebep için vermeleri istenirse, vermeleri gerektiğini hissediyorlardı. 

Vermeyi ve iyi bir şeyi desteklemeyi diliyorlar; fakat ilk olarak başta çok veremiyorlar. 
Çünkü çok fazla verirseler, bırakmak istemedikleri; yapmak istedikleri şeyler de var. 
Paraları başka şeyler için ayrılmış. 
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Allah içimize bir bilinç koydu. Bu bilinç bir ateistin içinde, bir hristiyanın ya da yahudinin, hepsinin içinde var. Bir çocuğun acı çektiğini veya hatta bir hayvanın acı çektiğini görürlerse, vereceklerdir, destekleyeceklerdir. Allah, bu insanlığı içimize koydu. Bütün insanların paylaştığı bir şey. Yani onlar da verirler, yardımseverlik onların içinde de var. Ancak,- diğer ayetleri yorumladığımızda- diğer iyi şeylere gelince, kendilerini geri tutuyorlar. Yani bu iyiliğimizin boyutu. İçiyorum, bunu yapıyorum, diğerini yapıyorum. Yaptığın tüm kötü şeylerin bir listesini yapıyorsun, ama sonra "Biliyor musun yardım da ediyorum!" "Bazı iyi meselelere destek veriyorum" Ve bu iyi şeyleri yapıyorsunuz diye, bunun diğer yaptığınız tüm kötü şeyleri telafi etmesi gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama iş başka güzel şeylere geldiğinde yavaşlar. Diğerleri bana böyle yorumladı, vereceğim; ama çok fazla. Çok fazla olduğu için kendimi artık kötü hissetmiyorum. Biri kırmızı ışıkta durdu. Ve evsiz bir insan ona elini uzattı. Ve elini cüzdanına sokup bir 20'lik çekebilirsin. Veya bozukluk için kap tutucusuna bakınabilirsin. Bir seçeneğin var. Kap tutucusuna bakarsın, en azından bir şeyler verdim diye düşünürsün. 20liği cebinizde tutarsınız. 
Yani bir dereceye kadar verdin. Ama kendini tekrar geri çektin. Ama ayetin yorumlanmasını vurgulamak istiyorum. Siz verdiniz ve şimdi verdiğiniz şeyin yaptığınız diğer güzel şeyleri yavaşlatabileceğin! hissedersiniz. Bu yeterince iyi, ben iyi insanım. 
Yani, verdim bu yeterince iyi olmalı. Ve sonra kendini rahatlatırsın, kendine bir hikaye anlatırsın ve deriz ki ben iyi bir insanım. Yaptığın her küçük şeyin altını çizersiniz ve "Biliyor musun o kadar da kötü değilim, çünkü şunları şunları yaptım." dersiniz. Ne olmuş yani küçüçük şeyleri berbat ettiysem? Hatalarımızı küçük görüyoruz, hatalarımı en aza indiriyorum ve zihnimde yaptıklarımı en üst düzeye çıkarıyorum. Bu kendim hakkında iyi hissetmemi sağlıyor. 

"Ve o, pek az verdi, kalanını vermedi." 

(Necm/34) 

Ve Allah azze ve celle bu şekilde düşünen bu kişiye sorar. Ve umarım siz ve ben bu insanlar gibi olmayız. Olabilir bu. Biz bilmiyoruz bile. Aklınızdan geçeni sadece siz biliyorsunuz. Aklımdan geçeni sadece ben biliyorum. Allah bu kişiye kişisel bir soru sorar. 

ö'.i3c.İ j jj 

(Necm/35) 

Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o kendisi görüyor mu? 

Gerçekten garip bir soru. Bir kişi, kendisini diğer iyi işler yapmaktan alıkoyarak kendisi hakkında biraz iyi hissediyor ve Allah bir soru soruyor. Gaybı görüyor musun? Kendin gördün mü? Neden Allah ona bu soruyu sordu? Bu sorunun davranışları ile ne ilgisi var? Görüyorsunuz, bu iyi eylemlerin Allah için yeterince iyi olduğuna karar verdiğinizde, bu kötü şeyler o kadar da kötü değil dediğinizde, Allah'ın adına konuşuyorsunuz. Siz ve ben, Allah'ın nasıl yargılayacağı adına konuşuyoruz. Allah ile benim aramda, Allah ile sahip olduğu özel bir ilişkimiz var. Allah anlayacaktır. 
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Gerçekten mi? Allah bunu sana söyledi ve anlayacak öyle mi? Görülmeyen ama kendiniz için görebileceğiniz özel bir iletişiminiz var Allah ile, öyle mi? Yaptıklarının değerinin ne olduğu ve senin kötü işlerinin o kadar da kötü olmadığıyla ilgili. Bu bir gerçek mi? Yoksa kendine hikaye mi anlattın? Allah gerçekten çok cesur bir soru soruyor, çünkü siz ve ben çok cesuruz. Allah'ın bizi nasıl yargılayacağı adına konuşabilceğimizi sanmaya başlıyoruz. Allah, bizi nasıl yargılayacak? İki aşırı uç var ve ben bu iki uçtan her ikisinin de farkında olmanızı istiyorum. Her ikisi de ölümcüldür. 
İslam ve özellikle Kuran, denge ile ilgilidir. Çok dengelidir. Bir uçta biri diyor ki, "cehenneme gideceğim ya biliyorum yaptığım hiçbir şey yeterince iyi değil." 
Namazımda her zaman etrafa bakıyorum ve abdestli olup olmadığımı bile bilmiyorum. 
Genellikle, ikinci rekatta mıyım yoksa dördüncü rekatta mıyım hatırlamıyorum. Başım başka yerlerde ve ne dua ettiğimi bile bilmiyorum. Bazen namaz kılmıyorum bile, sadece yatıp uyuyorum. Yani biliyorum cehenneme gideceğim. Ben kötü bir insanım. 
Ne yapayım? Keşke daha iyi olsaydım ama değilim. Ümitsizleşiyorsunuz ve Allah'ın sizi cehenneme atacağını sanıyorsunuz. Eğer böyle iseniz, Allah adına da bir hüküm vermişsiniz demektir. Cehenneme kimin gideceğine siz mi karar veriyorsunuz, yoksa Allah mı? Kendi kaderinizi görmeye mi karar verdiniz? Kendiniz hakkında hüküm verdiniz. Allah'ın 'Hakim'liğine ne oldu o zaman? Nereye gittiğinin garantisini nereden aldın? Namazlarınızın sayılmadığı ya da yeterince iyi olmadıklarını düşünme gibi bir garantiyi nereden aldınız? Bunlara not verecek olan siz değilsiniz. Bunları değerlendirecek olan siz değilsiniz. Sıklıkla insanlar size bunları söyler. Namazların on para etmez, yeterince iyi değilsin, böylesin, şöylesin... Böylece insanların hükmünün, Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmüyle aynı olduğunu sanarsınız. Değildir. Ayrı dünyalardır. Bu bir aşırı uçtur, umutsuzlaşırsınız. Ve diğer uç ise -burada açıklananaldatıcı bir şekilde umutlu olmanız. Sizin ve benim yaptığımız şey, yeterince fazla şey yaptığımızı varsayıyoruz. Örtündüm, başka bir değişiklik yapmak zorunda değilim. 
Rahatım yani. "Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?" (Necm/35) Sonra Allah nasıl dengeyi bulacağınızı söylüyor. Umutsuzluğun olduğu bir uç noktaya ve sonra diğer aşırı uç olan aldatıcı bir şekilde umutlu olduğunuz hale nasıl düşmeyeceksiniz? Nasıl bu ikisi arasında kalacaksınız? Çünkü günün sonunda Allah'tan korkmamız gerektiğini biliyorsunuz. Yaptıklarımızın yeterince iyi olmamasından korkmalıyız ama tamamen umutsuz da olamayız. Aynı anda hem "havf (korku) hem de "reca (ümitli olmak)" sahibi olmalıyız. Korku ve umut birlikte. Sonra Allah bu sorulara cevap veriyor ve diyor ki; 

"fi fİ Ujj Jb cia-Lfl fJAljJİj çşiit 
(Necm/36-37) 

Musa ve İbrahim as'ın sahifelerinde verilenle haberdar etmedi mi? 

Bilirsiniz, Kuran'da diğer yerlerde, Allah Kuran'ı kendisi tarif eder. 

Kuran'ın kendisinin mesajı ve sonra "Şüphesiz bu ilk sayfalarda da vardır." diyecek. 
(A'la/18) 

"İbrahim ve Musa'nın sayfalarında" 

(A'la/19) 
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Bu, Musa'ya ve İbrahim'e verilen önceki kitaplarda zaten bulunmuştur. Allah diyor ki, kitapta bir şey var ki, eğer içselleştirmeye çalışsaydınız, ben içselleştirmeye çalışıyor olsaydım, bunu yapsaydık dengede kalacaktık. Her iki şekilde de saplantılı olmazdık.Umutsuz olmazdık. Aşırı umutlu olmazdık. Dengeli kalırdık. Fakat çok daha önce verilen vahiylerin içinde keşfedilenlerle bunun bir ilgisi olmalı. Ve elbette, Musa'nın vahyinin ne olduğu hakkında dinleyenler arasın hiçbir fikri olmayan olabilir. 
Ve İbrahim'in vahiylerinin ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan da olabilir. Allah, bilmediğimiz için onları burada bizim için özetler. Tamam, sizin bilmediniz zamanlardan beri, Bu kutsal kitapların birçoğu kaybolduğundan beri. Size dengeli bir yaşam sürdürebilmeniz için ihtiyacınız olan kısmı söyleyeyim, ama bu tarafa gelmiyorsunuz. Allah diyor ki, "Vi jJj »jj'j jjj (Necm/38) 

Kimse başkasının yükünü taşımayacak. Bu, Kuran'daki en güçlü ifadelerden biridir. 

Siz ve ben kimin için sorumlu olacağız? Kendimiz için. Günün sonunda, yaptığım seçimler için Allah'a cevap verebilmeliyim. Toplumu, baskıyı, dostları, aileyi suçlayamayacağım, Başka birine yük yükleyemeyeceğim, yüklenen ben olmak zorundayım. 


(Necm/38) 

Hiçbir yükün taşıyıcısı, başkasının yükünü taşımayacaktır. 

Bu arada Arapça'da "jjj" ağır bir yük demektir. Siz ve ben Allah tarafından verilen ağır yükleri taşıyabilmeye muktedir yaratıldık. Evet, sizin ve benim birçok sorumluluğumuz var. Evet, üzerimizde çok baskı var. Aile baskısı var, finansal baskı var, duygusal baskı var, üzerinizde her türlü baskı var. Sizi çeken her türlü güç var. Ve seni herhangi bir yöne çekebilirler. Ve sen ve ben doldurulacağız. Hatalar yapacağız. 
Bu olacak. Ama günün sonunda iki çeşit insan var. 

"Artık insan, kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün." (Kıyamet/14- 
15) 

İnsan, bahaneler olsa bile, kendilerini iyi bir şekilde görmektedir. Siz ve ben mazeretlerin arkasına saklanıp iyiyiz diyebiliriz. "Evet berbat durumdayım; ama kendimi durduramıyorum." diyebiliriz. Ama en azından ben bu ve şu konuda iyiyim deriz. Hayır, hayır. Kimse yükünüzü taşıyamaz. Bu küçük iyi işler, sizin yaptığınız diğer kötü işleri telafi etmek zorunda değil. O kötü işler üzerinde çalışmak zorunda kalacaksınız. Yaptığımız küçük iyi işleri, biraz daha büyütmeye çalışmalı ve üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Böylece potansiyelimizin farkına vardığımızı görürüz. Ve Allah, yetenekli olduğumuzu ve daha iyisini yapabileceğimizi biliyor. Mükemmel olmamız istenmiyor. Ama denemek için zorlamamız isteniyor, bizden istenilen şey bu. 
Ve bilirsiniz, bir yarışta olduğu gibi. Bazılarınız diğerlerinden daha hızlı koşabilir. 
Bazılarınızın en fazla koşabildiği nokta yanınızdakinin hızının yarısıyla koşabildiği nokta olabilir. Yapabileceğinizin en iyisi budur belki. Allah kimin bir numara geldiğini görmüyor. Allah, kimin en fazla çaba gösterdiğini görecektir. Bu örneği hatırlamanızı istiyorum. Birileri hiç çaba göstermiyordun ama yarışı kazanabilirler. Onlar için kolay bir şeydir. Onlar için son derece kolaydır. 
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Herkesi yenerler. İyi işler söz konusu olduğunda, Allah, başkalarını yenmenle ilgilenmez. Diğerlerinden daha çok sadaka verebilirsin. Başkalarının yaptığının daha fazlasını yapabilirsin. Allah bununla ilgilenmiyor. Neler yapabileceğinle ilgileniyor. Ne potansiyeline sahipsin ve potansiyelini sonuna kadar kullandın mı kullanmadın mı? 
Asıl mesele budur, bu bir kişiden diğerine farklılık gösterir. Ve bu yüzden Allah der ki, yükünüzü sizden başka kimse taşıyamaz. 
j jj l 

Çünkü hepimiz farklı yükler taşıma kapasitesine sahibiz. Aynı kapasiteye sahip değiliz. 
Her birey, aslında kendi yaptıklarından sorulmalıdır. Bunun ne anlama geldiğini anlayın. Aslında bunun anlamı şu; "En azından o adam kadar kötü değilim?!" 
diyemezsiniz. Ama "Ne? O kişi gibi iyi olmamı mı bekliyorsun? 

Ben öyle olamam." deriz. Allah senin kendini başkalarıyla karşılaştırmanı istemiyor. 
Allah sizden içinize bakmanızı istiyor. Kendinize iyi bakın. Kendime iyi bakıyorum ve gerçekten en iyisini yapıyorum. Bunu geliştirebilir miyim? Yoksa bu kadarını rahat mı yapıyorum?öVe sonra yavaşlatırım "Azıcık verip sonra vermemekte direndi" (Necm/34) benim durumum budur. 

iri ^ # „ g 4 

VI jJi Şjjlj jjj ls jil 
^jl^ ^jLjuajVU V] Vû ti 

Çok derin sözler. İnsanların onlara hiçbir faydası olmayacak. Günün sonunda, Allah'ın huzuruna çıktığımızda hiçbir malımız/servetimiz yoktur. Allah'ın huzuruna, adımıza hiçbir mal ve mülk sahibi olmadan geleceğiz. Mülk kalmayacak, para kalmayacak, hiçbir aile bağı kalmayacak. Hepsi gidecek. Hesap gününde, gerçekte sahip olacağımız şey nedir? İşte burada anlatılan ayette, kıyamet gününde sahip olduğumuz tek varlık açıklanıyor. 

ûb VIU (Necm/39) 

İnsan için ancak çalıştığı vardır. 

İnsan, yaptığı çabalardan başka hiçbir şeye sahip olmayacaktır. Çabalarından başka hiçbir şey. Allah, mükemmel namazlar ya da iyi işler dışında bir şeyiniz sayılmayacak demedi. Hatta eylemin kendisini bile vurgulamadı. yi, çabanın kendisini 

vurguluyor. Deneme, mücadele, birşey için ter dökmek, sizin ve benim kendimizi zorladığımız şeyler. Bunların hepsi Allah için çok değerlidir. Allah için değerli olan tek şey budur. "İnsan için ancak çalıştığı vardır." Ve sonra kimse bunu göremez. Bir diğer dikkat çekici şey de bu. Öğretmenlik yapardım, bir süre önce çocuklara da öğretmenlik yaptım. Bazen yetişkinlere öğretmenlik yaparken çocuklara öğretiyormuşum gibi hissediyorum. Ama biliyorsunuz, çocuklarınıza öğretirken, çocuğunuz ödevlerini özensiz yapıyor. Gerçekten özensiz yapıyor. Ve biliyorsunuz bu çocuk çok daha iyisini yapabilir. Ve siz ona "Burada ne yaptın?" diye soruyorsunuz. 

Ve çocuk, "elimden gelenin en iyisini yaptım tamam mı?" diyor, "elimden gelenin en iyisini yaptım." Bir öğretmen olarak seni biliyorum, bu senin elinden gelenin en iyisini yapmış halin değil. En iyi halini gördüm ve bu o değil. Çok daha iyisini yapabilirsin. 
Ama eğer öğrenciyi tanımıyor olsaydım ve elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleseydi, bu çocukla ilk buluşmamdı ve çok kötü bir el yazısı var. Daha iyi bir ruh 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halindeyken harika el yazısını hiç görmedim ve ona bakıyorum. Ve dedi ki, elimden geleni yaptım. Ona inanacağım, daha iyisini yapabildiğini bilmiyorum çünkü. Bunun gerçekten yapabileceğinin en iyisi olduğunu düşünürüm. Onun sözüne inanırım. 
Hesap gününde, sadece bizim işlediklerimizin miktarı değil, aslında çabamızın kalitesi ölçülecek. Elinden gelenin en iyisini yaptığını kimse bilmeyecek. Ve çalışan, işverene söyleyebilir, "Hey patron elimden gelenin en iyisini yapıyorum." İşveren nasıl bilebilirdi ki, en iyisinin bu olup olmadığını? Bilmenin bir yolu yok. Eğer elinden gelenin en iyisini yapıyorsan, sadece sen bilebilirsin. Değil mi? Ancak hesap günü, elinizden gelenin en iyisini yapıp yapmadığınız, o görünmez şey, görünür hale gelir. 

5İ î * 0 # 0 * 

(Necm/40) û'J ‘-fi" jji 

Şüphesiz onun çalışması ilerde görülecek. 

Ve onun çabası, yakında kendini görünür hale getirecek. Çaba görünür olacak. Şu an görüyorsunuz, eylemlerimiz görünür haldeler, çabalarımız görünür değil. Biri bir milyon bağışladı. Biri yüz bin dolar bağışladı. Büyük bir miktar gibi gözüküyor ama belki yüz milyon kazanıyor. Yeterli bir miktar değil. Birisi 50 sent bağışladı, ama cebinde bulunan sadece 75 sentti. Tek sahip olduğu oydu. Bu onun için büyük bir çaba. Ama biz bunu bilmiyoruz. Allah bunu biliyor. Kıyamet gününde, görünür hale gelecek olan amellerimizin kalitesidir. Allah bu nedenle dinimizin bizden ne istediğini vurguluyor. Kendimize gerçekten ciddi bir bilinçle soru sormalıyız. "Çaba göstermeye hangi düzeyde istekliyim?" "Kendimi ne tür rahatsız durumların içine koyabiliyorum?" 
Biliyor musunuz? Allah bizden çok bir şey istemiyor. Ama bizden istediği şeyler asgari düzeyde olsa bile, bazen insanlara çok gelebiliyor. Sizi bırakmak istiyorum; fakat çok fazla ayet kaldı ve zaman geçiyor. Son olarak bir ayetten daha bahsedip bırakacağım. 
Bu parça, birazcık yardım yapan, daha fazla çabaya gerek olmadığını düşünen birisine, eleştiri yapmakla başladı, sohbete böyle başladık. Sonunda Allah, bu konuşmanın sonunda açıklar.Allah sizin için ne yaptığını açıklığa kavuşturuyor. Bu kısa ayette, bazı derin kelimeler söyledi. 

fİîj jk J&) j 

(Necm/48) 

Sizi zengin yapan Allah’tır. Size bağımsızlık veren Allah’tır. Sorunlarınızla ilgilenen Allah’tır. Arapça'da "El iğna" sizi bağımsız yapan demektir. Birine bağımlı haldesin. 
Finansal bir problemin var. Maddi problemin var. Ve gerçekten bu sorunu sizden alan Allah'tır. Bunlar sizin çabalarınız değil. Biraz verdiğinizde Allah'ın size verdiği şeyden birazcık vermiş oluyorsunuz. Bu, sizin hesabınızdan değil, Allah'ın hesabından. 
Elimizdeki iş, sizin ya da benim özgeçmişimiz yüzünden değildi. Çünkü, Allah bu işin gerçekleşmesine fırsat verdi. İlk olarak Allah diyor ki, Allah sizi zengin yapandır ve Allah'ın zenginliği ile ucuz davranıyorsunuz. Ama bundan sonra daha da derin kelime var; "J&j" Arapça'da "ikna" birisini memnun kılmak demektir. Söylemesi inanılmaz bir şey. Allah, birilerinin zengin, çok fazla şeye sahip olmasının mutmain oldukları anlamına gelmediğini söylüyor. Bu aynı şey değil. Birisi hayal edebileceğinizden daha fazla zenginliğe sahip olabilir. Ve yine de mutmain olmayabilir. Onunla mutlu 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değillerdir. Huzurlu değillerdir. Allah, tıpkı zenginliği verenin O olması gibi, sahip olduklarınızla mutmain olmayı ve kalbinize sükuneti verenin de Allah olduğunu söylüyor. Mutmainsinizdir. İkna olmuşsunuzdur. Bu iki şey ayrıdır. Bazen birilerinin hiçbir şeyinin olmadığını bilirsiniz ama onlar kanaate sahiptirler. Huzurludurlar. 
Mutmaindirler. Ve mutmain olduklarında açgözlülüklerini gider. Bu arada, para hakkındaki konuşmayı azaltacağım. Sizinle paylaşmak istediğim son şey, sadece parayla ilgili değildi. Bu bizim davranışlarımızla ilgili. Bazılarınız genç erkekler ve genç kadınlar, örneğin bir şeye eğilimli oluyorsunuz. Alkole, bilmiyorum belki uyuşturucuya ya da ne olduğu fark etmez bir şeye, eğilimli olabiliyorsunuz. Gitmek istediğin bir parti, yapmak istediğin bir şey olabilir. Bu düşünce sizi ve beni çekecek -bilirsiniz YOLO(sadece bir kez yaşarsın) düşüncesi- ve bu fırsatı kaçırırsam diye düşünürsünüz ve biraz yaşamazsam nasıl memnuniyet duyacağım? Dersiniz. Bu fırsata bir daha ne zaman tekrar sahip olacağım? Nasıl kaçırmamı istersin? Çünkü İslam'ın söylediği tek şey "Eğlenme! Hayatını yaşama! Ve mutlu olma! gibi görünüyor. Mutlu olmak istiyorum. Allah nasıl benden mutlu olmamamı ister? Nasıl sürekli her şeyi kaçırmamı istiyor? Çünkü ben sadece mutlu olmak istiyorum. Sadece istediğimi yapmak istiyorum. Ve Allah diyor ki, "Bu arada size zenginlik verecek olan O'dur." 

Para kazanmak en uygunsuz, haram yolla bile olsa. Sana gelecek, önüne atılacak. 
Haram yoldan kolayca para kazanabilirsiniz. Ve kendine de diyorsun ki, hayır Allah bana zenginlik verecek. Paran olmadığı için, yapmak istediğin şeyleri yapamıyorsun. 
Allah diyor ki, seni mutlu edeceğim, seni tatminkâr yapacağım. 

Ve benzer ayette de şaşırtmayacak şekilde diyor ki 
" i* J$j " (Necm/45) 

Seni güldüren O'dur. Seni ağlatan da O'dur. 

Neşemiz ve hüznümüz bile bizden değil. Bu da Allah tarafından bize verilmiştir.mVe Allah azze ve celle'ye dua ediyorum ki, gülenlerden, hayattan zevk alanlardan oluruz. 
Çünkü Allah'ın bunları bize veren olduğunu kabul ettik. Çünkü sadece biraz çaba gösterdiğimizde bile, Allah'ın bize bu hayatta da bir sonraki hayatta da vereceğini kabul ettik. Allah'ın bizden istediği şey budur. 

İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. 
(Necm/39-40) 

Bunun son şey olduğunu söylemiştim Söz veriyorum son şey. Yaptığımız çabalarımızı, onları hesap gününde göreceğimizi söyledim değil mi? Ama Allah ayette "Onun çalışması 'ahirette 1 görülecektir." demedi. Allah öyle demedi. Allah, bir sonraki yaşamda kadının/erkeğin çabasının görüleceğini söylemedi. Aslında Allah diyor ki, siz ve ben ilerleme kaydetmek için çabalayan insanlardan olursak Aslında çok yakında yaşamımızda bile, hayatımızdaki bir şeylerin değiştiğini görmeye başlayacağız. Hatta şimdiden. Sadece ahirette değil, şimdi de. Allah'ın tek görmek istediği bu çabadır ve çabalamak kolay değil. Ancak bu zorluktan sonra bu çabadan sonra, "muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır" kolaylık gelecek. Allah azze ve celle hayatımıza herhangi bir zorluk olmadan kolaylık getirsin. 
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Allah azze ve celle bizleri gerçekten uzun bir hesap gününden önce, bu samimi çabaları bir araya getirebileceğimiz ve gerçekten çaba sarf eden emek veren insanlardan eylesin. Allah bizi muhteşem Kuran ile mübarek kılsın. Ayetleri ve zikirlerini bize faydalı kılsın. 
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